
 
 

 

Beste ouder(s), 

Voor je ligt de oudernieuwsbrief van KiVa. 
Hierin kun je lezen wat er in het achtste thema aan bod gaat komen. 
 

 

Met vriendelijke groet,  

Het KiVa-team 

 

 

KiVa thuis 

Bespreek samen met jouw kind(eren) op welke manieren jullie andere kinderen kunnen helpen.  

Het is belangrijk dat beide partijen zich er fijn bij voelen, dus jullie als verdedigers en het 

slachtoffer. Probeer het maar eens uit! 

 

Oudernieuwsbrief KiVa 

Samen maken we er  
een fijne school van! 

 
 

 

 

 

KiVa-regel:  

We helpen elkaar 

Thema 8: ‘We helpen elkaar’ 

 



 
 

 

Wat gaan we leren? 
 

Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 

 

…weten hoe ze elkaar kunnen steunen; 

…kunnen kleine gebaren gebruiken om iemand te steunen; 

…weten waarom het moeilijk is om slachtoffers te steunen; 

…weten wat er nodig is om een succesvol verdediger te zijn; 

…weten dat het samen makkelijker verdedigen is dan alleen; 

…kennen verschillende manieren om elkaar te helpen; 

…weten wie in de groep een goede verdediger is; 

…weten van zichzelf hoe ze beter kunnen worden in het helpen van een ander; 

…kunnen de ontwikkeling van hun groep beschrijven; 

…weten hun voornemens om te zetten in daden. 

 

 

 

 

Wat gaan we doen? 

 
Het is niet eenvoudig om voor iemand op te komen. Kinderen zijn vaak bang dat ze negatieve 

reacties zullen krijgen, omdat ze zich misschien niet houden aan de normen die gelden in de 

groep. Belangrijk is dat kinderen over de juiste middelen en vaardigheden beschikken om 

iemand te helpen. De komende maand gaan we hiermee aan de slag. Jullie kinderen oefenen 

verschillende manieren van verdedigen en leren dat steun geven niet per se betekent dat je 

letterlijke tussenbeide komt. Steun kun je ook bieden met behulp van kleine gebaren, zoals: 

naast iemand gaan zitten.  

 


